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Shimara van den Elzen

‘Dit boek is geschreven door de slimste man
sinds Einstein’

door Carla Desain

Shimara van den Elzen (9 jaar, groep 7)
heeft massa’s boeken, een hele kast vol.
‘Tk lees elke dag, al zo lang als ik me kan
herinneren. Toen ik 5 was, had ik er iets
op gevonden als ik een boek saai vond:
dan draaide ik het op z'n kop en las zo
verder. Ik schrijf zelf ook boeken. Ik ben
bezig aan een spannend boek met als ti-
tel Het geheim van Eefje. Dat gaat over
een meisje dat met behulp van een zwarte
bol terugreist naar de Middeleeuwen. Ze
kan niet meer weg, maar gelukkig komt
haar moeder haar redden met behulp van
een witte bol. En op de plusgroep DOEN
(denken op eigen niveau) heb ik met een
vriendin samen een prentenboek voor
kleuters gemaakt. Daarmee leren ze kleu-
ren herkennen, tellen, een beetje lezen,
eigenlijk alles erop en eraan!

Voor deze Boekenplank koos Shimara De
geheime sleutel naar het heelal van Lucy
en Stephen Hawking. ‘Mijn broer had het
me aangeraden en toen ik het doorbla-
derde zag ik al die mooie foto’s van de
ruimte, die vond ik echt gaaf!

Het verhaal gaat zo: George heeft bij-
zondere buren: Annie en haar vader - die
ruimtewetenschapper is - en Kosmos, de
slimste computer van de wereld. Kosmos
kan niet alleen de verste uithoeken van
het heelal op zijn scherm laten zien, hij
maakt het ook mogelijk om door het heelal
te reizen. George en Annie maken samen
zo'n reis. Op een komeet zittend suizen ze
langs de ringen van Saturnus en ontsnap-
pen ternauwernood aan een asteroidenre-
gen. Maar hoe slim Kosmos ook is, hij kan
niet voorkomen dat een slechterik Annies
vader valse aanwijzingen toespeelt, waar-
door die tijdens een heelalreis recht op
een levensgevaarlijk zwart gat afkoerst...

‘Wel apart dat die computer zo'n grote rol
speelt in het verhaal. Ik wist eerst niet

dat kosmos ruimte betekent. Toen ik dat in
een woordenboek zag staan, begreep ik wel
waarom de computer van Annies vader Kos-
mos genoemd wordt. Grappig, een computer
met een naam. Maar mijn eigen laptop heeft
geen naam hoor. Ik zou best willen dat mijn
computer net zo was als Kosmos, dat je niet
hoefde te typen, maar gewoon tegen ‘m kon
praten.

Het boek is geschreven door Stephen Haw-
king, ‘dat is de slimste man sinds Einstein.
Door een ziekte zit hij in een rolstoel en kan
alleen praten via een speciale stemcomputer.
Hij schreef het boek samen met zijn dochter
Lucy. Ik denk dat de informatiestukken door
Stephen geschreven zijn en het verhaal vooral
door Lucy. Die informatiestukken zijn soms
erg ingewikkeld, die heb ik meestal overge-
slagen. Over Saturnus staat er bijvoorbeeld
dat die planeet een rotsachtige kern heeft
met een vloeibare metallische mantel... Dat
begrijp ik niet!
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Shimara snapt best dat het voor zo'n slimme
man moeilijk is om iets dat hij zelf goed be-
grijpt, uit te leggen aan mensen die minder
slim zijn dan hij. ‘Tk moet bij sommige kinde-
ren uit mijn klas bij wijze van spreken naar
beneden denken om iets te kunnen bespreken.
Dat lukt me wel, maar ik vind het lastig om
te doen. Gelukkig is mijn allerbeste vriendin
ook hoogbegaafd, bij haar hoeft dat nooit. Zij
begrijpt mijn grappen ook gewoon.

Shimara vindt het boek een aanrader voor
hoogbegaafde kinderen vanaf een jaar of 8.
‘Het verhaal is leuk en spannend en de foto’s
zijn prachtig.

De geheime sleutel naar het heelal van Lucy &
Stephen Hawking is uitgegeven door Pimento.

Heb jij een lievelingsboek dat je zou willen
bespreken? Mail naar desain@planet.nl.




