De boekenplank van...

‘Geef mij maar een boek’

door Carla Desain

De boekenkast van Lotte Hendriks (8 jaar,
groep 5) is helemaal propvol, net als die
van haar ouders. Lotte is dol op lezen,
dat kan ze al haar halve leven. ‘Tk word
nu niet vaak meer voorgelezen, ik lees
liever zelf. Ik heb een abonnement op Zo
zit dat, op Nickelodeon Magazine en op
Kidsweek Junior. ‘s Avonds in bed lees ik
nog een paar moppenboeken, daar heb ik
er heel veel van. Maar het allerliefst lees
ik weetjeshoeken, ik hou niet zo erg van
verhalen. Lotte’s nieuwste aanwinst is
Wow! De avontuurlijkste encyclopedie over
alles. ‘Gekregen van Hanneke, een vrien-
din van mijn moeder. Toen zij op kraam-
visite kwam bij mijn pasgeboren broertje
Tijn, bracht ze voor mij dit boek mee. Ik

krijg boeken als ik jarig ben, als mijn broertje
wordt geboren, in de Kinderboekenweek, of
zomaar, als ik lief ben. Als mensen me een
plezier willen doen, zeg ik: ‘Geef mij maar een
boek!” Maar ik krijg ook wel eens wat anders
leuks hoor.

Wow! De avontuurlijkste encyclopedie over al-
les is een boek waarop je nooit uitgekeken
of -gelezen raakt. Lotte slaat een bladzijde
open over platvissen: ‘Deze bladzijde vind ik
zo mooi, dit is een rog van de onderkant. Kijk,
Z'n bek zit ook aan de onderkant. Dat heb ik
ook wel eens in het echt gezien, toen zat een
rog helemaal met z'n buik tegen het glas ge-
plakt. Ik heb nog meer lievelingsbladzijden:
deze met kikkers bijvoorbeeld, die ene vind ik
zo blubberig. Hier zie je verschillende vruch-
ten, de binnenkant van die passievrucht Llijkt

Lotte Hendriks

wel kots. En hier staan allerlei mooie vissen.
Deze heet egelvis, die lijkt ook op een egel’

Er is in Lotte’s leven een heleboel veranderd
het laatste jaar. Ze was 8 jaar enig kind. Toen
ze hoorde dat er een baby bij zou komen,
maakte zij een prachtig schilderij met de
tekst ‘Eindelijk zwanger!” ‘De eerste keer dat
ik mijn broertje zag, moest ik bijna huilen,
zo mooi vond ik hem. In het begin huilde hij
veel, vooral bij het verschonen, daar werd ik
wel een beetje gek van. Ik moest er ook aan
wennen dat ik minder aandacht kreeg dan
anders. En toen had onze kraamhulp, die té
poetserig was, ook nog mijn knuffelaapje in
de was gedaan. Dat bleef heel lang nat, wel
een paar dagen. Dat vond ik zo stom!” Nu ze
eraan gewend is, vindt Lotte het heel leuk om
grote zus te zijn. Ze verheugt zich er erg op
om - als Tijn een beetje groter is - met hem
te spelen en hem te leren praten, kruipen en
lopen. En natuurlijk gaat ze hem voorlezen.

Sinds een paar maanden gaat Lotte elke
woensdag naar de Plusklas. ‘Dat is voor kin-
deren die slimmer zijn dan de anderen en die
heel veel extra werkjes nodig hebben omdat
ze zich anders vervelen. Dat had ik ook. Ik
vind het eigenlijk wel gek dat ik zo slim ben
dat ik in de Plusklas zit. Want als baby heb ik
hersenvliesontsteking gehad, vaak zijn kinde-
ren dan later juist minder slim!

Vroeger wilde Lotte fee worden; tegenwoordig
kiest ze voor het beroep van wetenschapper.
‘Vorig jaar in de Plusklas ging een van mijn
projecten over het menselijk lichaam, dat
vond ik erg interessant. Dat is wat ik wil: we-
tenschapper worden en het menselijk lichaam
onderzoeken!

Wow! De avontuurlijkste encyclopedie over al-
les is een echte weetjes-schatkamer. Het is uitge-
geven door Unieboek.

Wil jij ook vertellen over je lievelingsboek?
Mauil naar desain@planet.nl.






